Mergustrip Boulonnais 2012

Vierentwintig verkleumde Mergussers vertrokken stipt om 19 uur richting “den Boulonnais”.
Precies 90 minuten later arriveerden we in onze prachtige Gite midden in een
ondergesneeuwd landschap. Na de kamerverdeling volgde de immer gesmaakte quiz,
ditmaal opgesteld door onze reisleider Johan.

Zaterdag 11 februari 2012

‘s Morgens vertrokken we onder een stralende zon maar met een temperatuur van -6°C naar
Cap Gris Nez voor wat seawatching. Ondertussen was de groep uitgebreid tot 31 vogelaars.
Hier zagen we volgende soorten voorbij trekken: 1 Roodkeelduiker, 1 Noordse stormvogel, 2
Zwarte zee-eenden, 7 Rotganzen en de klassieke meeuwensoorten. Ter plaatse zagen we
wat Veld- en Boomleeuweriken, Kramsvogels en Koperwieken.

Op weg naar het moeras van Tardinghen zaten vele kluchten Patrijzen, blijkbaar vergeten
door de Franse jagers, en zagen we terug wat Veld- en Boomleeuweriken evenals een
Sperwer. Wat verder werd ook een kemphaan en een waterpieper gezien.



Aan de krijtrotsen van Wimereux, feeériek versierd met lange ijspegels, passeerde 1 Grote
zilverreiger en genoten we minutenlang van de prachtige glijvluchten van een 16-tal
Noordse stormvogels. Ook hier zaten nog 7 Zwartkopmeeuwen en 1 Oeverpieper.

Vele steltlopertjes probeerden verkleumd hun kostje bij elkaar te scharrelen zoals Bont-
bekplevieren, Bonte- en Drieteenstrandlopers. Op zee dobberden 11 Grote en 2 Middelste
zaagbekken. Niet alleen de “bedstee” was voor bepaalde personen gevaarlijk glad maar
eveneens het bevroren strand.




Aan het strand van Le Portel vlogen maar liefst 79 Zwartkopmeeuwen rond. Op zee zaten
terug een 6-tal Grote zaagbekken.



In de Port de Boulogne zagen we nog 4 Krakeenden en 5 Middelste zaagbekken. Verderop in
de haven, richting zee- vielen nog wat Grote- en Middelste zaagbekken, Zwartkop- en
Drieteenmeeuwen te bekijken en vonden we nog 1 adulte, dode Jan-van-Gent. Gelukkig kent
onze voorzitter Frank deze stad als zijn broekzak zodat we, vooraleer te lunchen, nog een
kleine citytrip deden (slik).

Na onze lunch bezochten we terug deze haven waar bepaalde delen volledig zijn ingericht als
natuurgebied. Tegen een strekdam zwommen 16 Grote zaagbekken en 1 vrouwtje
Middelste, 1 Zeekoet, 4 Geoorde futen, 6 vrouwtjes Brilduiker en vloog nog 1 adulte
Drieteenmeeuw. Aan de horizont was het een continue heen- en weer gevlieg tussen een
strekdam en een betonnen “zeeconstructie” van zeker een 2000-tal Aalscholvers. Juist voor
de terugtocht scheerden ons nog 5 Toppereenden voorbij.



Volgende zangvogeltjes werden genoteerd: een 30-tal Kneu’s en Rietgorzen, 1 Oeverpieper
en 8 Veldleeuweriken.

Voor deze dag was de kers op de ijstaart de Motte du Bourg. Overal rondom ons zagen we
rondvliegende of in de sneeuw pikkende Houtsnippen. We telden er zeker 25. Vooraleer de
Blauwe kiekendieven invielen zagen we nog 2 Sperwers, 1 Blauwe reiger en 1 Kleine
zilverreiger alsook 2 Reeén.




Pas laat vlogen de kiekendieven binnen en verkleumd telden we slechts 2 zekere
exemplaren.

In “Le Bistrot” kregen we een heerlijke maaltijd voorgeschoteld geserveerd door Bibi en zijn
echtgenote. Speciaal van de Wetstraat 14 was onze premier Elio afgekomen om de laureate
Chris Melis van de 2% Mystery-birdcompetitie te huldigen. Chris had trouwens bij de vorige
editie ook alles juist, waarvoor een dikke proficiat. Daar Chris nu een gedreven fotografe is
geworden en zeer mooie foto’s trekt, is het misschien geraadzaam haar fotomateriaal te
gebruiken bij de 3% editie!

In onze gite wonnen 2 groepen, o.a. de groep van de Grappa della Morte, de 2% quizronde.




Zondag 12 februari 2012

Gezakt en gepakt dropen we af naar de Platier d’Oye. Onderweg zagen we 1 Buizerd, 1
juveniele Blauwe kiekendief, nog wat Patrijzen, Fazanten en een 60-tal Veldleeuweriken. Een
prachtige Ruigpootbuizerd werd blijkbaar enkel waargenomen door de eerste wagen met als
chauffeur uiteraard Johan.

In de Platier d’'Oye zagen we wat Veld- en Boomleeuweriken en 2 prachtige - en ditmaal
zeer herkenbare - Strandleeuweriken.

De Lac van de Platier d’Oye lag volledig dichtgevroren. Enkel een 5-tal Houtsnippen stalen
ook hier de show. In een wak in een achterliggend meer zagen Frank en Wim nog wat
Smienten, Pijlstaarten en Krakeenden.

Daar de dijk aan het Grand Fort Philippe volledig ondergesneeuwd lag, was het dus opletten
geblazen voor de Franse “hdnstrnten”. Het begon hier hevig te sneeuwen zodat er niet veel
te bespeuren viel. Eén Houtsnip probeerde moedig de overtocht naar Engeland te maken.
Langs de dijk zagen we 6 Kluten, 1 Wulp, 1 Kleine zilverreiger, 1 Oeverpieper en wat
Rietgorzen. In de geul lag één dode, volwassen Bruinvis met een lengte van “5 brochures en
enkele centimeters” — dixit onze Guido Rappé.

Het stadje Gravelines had een zware nacht te verduren gekregen door Carnaval, dat tot in de
vroege uurtjes had plaatsgevonden. Na een Picon au vin blanc waren we terug opgewarmd
voor de laatste uurtjes.

Aan het “Institut Pasteur” zagen we 4 Kuifduikers, 12 Geoorde futen, 21 Brilduikers ,
Kuifeenden en heel wat steltlopers o.a. Bonte strandloper, Steenloper, Tureluur, Kanoet,
Rosse grutto (8), Bontbekplevier, Kluut, Scholekster, Zilver- en Goudplevier.



Aan de Dique du Braek zaten eveneens 3 Kuifduikers, 4 Geoorde futen, 1 Alk, 2 Tafeleenden,
2 Kuifeenden, 1 Krakeend, 1 Bergeend, en 2 vrouwtjes Middelste zaagbek. Verder zagen we
nog de klassiekers zoals Dodaars, Futen, Aalscholvers, enz. 2 Sneeuwgorzen lieten zich
eveneens prachtig zien. Guido was een tijdje aan het strandjutten en zijn oogst was een
dode Roodkeelduiker, een Alk en een Goudplevier.




We waren reeds verwittigd door Franse collega’s dat er Burgemeesters zaten in de
vissershaven van Duinkerke. Door een ganse container broden in het water te gooien kwam
al vlug een juveniele eerste- of tweedejaars Grote burgemeester op ons af, die zich achteraf
bijna verslikte in een sandwich. De volwassen Kleine burgemeester was niet te verleiden en
bleef in de verte rond de vissersboten cirkelen. In het dok zagen we nog leuke aantallen
Kuifduikers, Geoorde futen en Grote zaagbekken.

Daar de weermannen op de radio smeltende sneeuw bij vriesweer voorspelden, besloten we
iets vroeger huiswaarts te keren. Het was voor ieder een spetterend weekend en dit tot in
de puntjes voorbereid en geleid door onze gids. Bedankt Johan!

Ook dank aan de fotografen: Geert De Clercq, Frank De Scheemaeker, Chris Melis, Marc Nollet Ruben
Saey, Eric Van Colenberghe en aan de verslaggevers: Jan Swimberghe en Valérie Goethals. Lay-
out: Marc Nollet. Copyright tekst en foto’s: Mergus.



